
Orde van dienst zondag 5 mei 2024 – Zondag Rogate - 
Bevrijdingsdag 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
 
Welkom 
Zingen: Lied 975: 1,2 – Jezus roept hier mensen samen 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die aan het begin en het einde van leven staat 
vg. God, laat uw licht schijnen 
 U die de dagenraad bent 
 U die liefde vraagt. 
gem. Wij zoeken naar U 

verlangen naar Uw liefde 
vg. God, U laat ons zien dat niet wat groot is, sterk zal zijn, 
 maar U maakt sterk wat broos en kwetsbaar is 
gem. Doe ons weer leven met hart en ziel 
vg. Gij die ons Uw vrienden noemt 
gem. Dat wij U en elkaar liefhebben  
vg. Houd ons hier voor ogen 
 de Zoon van uw liefde, 
 de weg voor ons allen 
 naar uw land van vrede! 
gem.  Zegen ons met liefde 
 en doe uw aanwezigheid over ons opgaan. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 975: 3 
 
Gebed om ontferming 
met afbeeldingen (komen in dropbox) afgewisseld met zingen van: 

 
Ook daarin opgenomen: https://www.youtube.com/watch?v=J0VsG-OqiiY – Boodschap van 
vrijheid – Bevrijdingsfestival Roermond 2018 
@beamerteam: Henriëtte geeft nog precies volgorde e.d. door 
 
Als gloria kijken en luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY – 
Prayer of the mothers (kan met ondertiteling gedownload worden?) 
 

Rondom de Bijbel 
 
Inleidende woorden 
 
Luisteren naar: ‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt – Lied 946’ –  Mp3 komt in dropbox 
tekst projecteren 

https://www.youtube.com/watch?v=J0VsG-OqiiY
https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY


 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nu angstig zijn 
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn, 
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. 
 
Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten 
wij wel wat leven is maar leven niet? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
en durven onze zwaartekracht vergeten. 
 
Verlangen, pijn van onbekende duur: 
turen de verte in, niet kunnen laten 
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water 
dan valt de nacht over het middaguur. 
  
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
heugenis aan het woord in den beginne, 
licht – ongebroken val het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
  
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren  
de mensen niet die wij nu angstig zijn  
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn 
en voor de grootste liefde niet vervaren. 
 
Vrijheid, vrij zijn, bevrijding… 
 
Kijken en luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=nSvgG4Cd1gI – kinderen voor 
kinderen 
 
Lezen:  Johannes 15: 9-17 
  1 Johannes 4: 11-12, 18-19 
 
Zingen: Lied 791 – Liefde eenmaal uitgesproken 
 
Samen in gesprek 
 
Orgelspel 
Zingen: Lied 462 – Zal er ooit een dag van vrede 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
Stil gebed 
Kijken en luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o  - Otche Nash – 
Onze Vader uit Oekraïne 
 
Collectemoment 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 1005: 1,2,5 – Zoekend naar licht  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nSvgG4Cd1gI
https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o


Zegen 
 
Zingen: Lied 708: 1,6 - Wilhelmus 
 
Orgelspel 
 
 
 


